
 

 

 

Diessen-Baarschot 
Dieren en Pretparken 
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Reisbegeleiders op deze reis waren 
Wim en 
Karen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vakantiegangers 

Miranda 
        Dirkje 



 

 

 

Wouter       Geert-Jelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Esther 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Erik 

 
 
 
 
 
 
 

                Frank 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 1 – 28 juli 
Wim en Karen voor dag 
en dauw vertrokken 
naar Heereveen en 
Leeuwarden om de 
vakantiegangers op te 
halen. 
Al de vakantiegangers 
waren enthousiast, zin 
om op reis te gaan. Na 
kennismaken, handen 
schudden, zwaaien naar 
ouders, in de bus. Er was 
zeker vanaf het begin 

een klik tussen ons 
allemaal. Na een pittige rit, 
met een lach en een traan, 
kwamen wij aan bij ons 
super mooie huisje.  
Heerlijk gesnackt en 
tevreden naar bed. 
 
 
  



 

 

 

Dag 2 – 29 juli 
Allemaal lekker geslapen, rustig opgestart, genoten van 
het ontbijt. Karen kleding uitgezocht samen met de 
“vrouwen” en de haren gedaan. Wim met veel 
hulpkrachten boodschappen gedaan. Iedereen nam uit 
zichzelf veel initiatief in het opruimen en planning van 
de dag. Op naar de Beekse Bergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

Hevige wind en regen getrotseerd. Maar als kers op de taart, als verassing nog 
de autosafari gedaan, dit na ook een 
leuke boottocht gedaan te hebben. 
Wat een feest.  
 



 

 

 

  



 

 

 

Dag 3 – 30 juli 
 
Heerlijk uitgeslapen. Heerlijk ontbijt met alles erop en eraan. “Heb je weleens 

beschuit gegeten    ” Op naar Baarle Nassau. “Weet je wat Friezen in Brabant 

zijn…….VAKANTIEGANGERS     “ Vakantiegangers uiteraard om en om voor in 
de bus, dat was iedere keer weer een feestje. Terrasje gepakt, weer de regen 
ontkomen. Nog wat gewinkeld en toen naar de JUMBO, dat is altijd een feestje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Dag 4 - 31 juli 
 
 

EFTELING!!!! Ieder van ons 
kriebels in de buik, je wordt 
eigenlijk gewoon weer een 
beetje kind. Esther alleen in 
achtbanen geweest. “De 
Vogelrock”, Frank zijn angst 
overwonnen. Geert - Jelle ging 
onverstoorbaar in al de 
achtbanen. Wouter heeft 
genoten, intens blij. Die 
glimlach in de achtbanen, 
onbeschrijfelijk. Erik gelachen, 
ook zijn glimlach en pret, 
onbeschrijfelijk en uiteraard in 
achtbanen geweest. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Miranda heeft het 

gewoon geflikt, dit 

mede door haar 

vader. TROTS! 

Dirkje de super 
tassen-oppasster, 
grote glimlach, 
genoten. 

 
 



 

 

 

Jah, jah, jah 

 

De regen heeft ons niet weerhouden!!! 
Na regen komt zonneschijn en lol 
 

 
Dag 5 1 augustus 
 

“koffie, koffie, lekker bakkie koffie” “is de 

koffie al klaar, is de koffie al klaar”     
Heerlijk ontbeten in pyjama. Kaarten 
gekocht, geschreven en op de bus gedaan.  
Op naar de reptielenshow op het park. 
Iedereen heeft 
ondanks klotsende 
oksels, reptielen 
vastgehouden.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

BOMMETJE- zwemmen in Bacardi lemon- op naar het zwembad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GOURMETTEN 
Gelukkig hebben wij Truus voor de afwas. “Iedereen is weleens in de Harrie Warrie” 

“Kinderen voor kinderen” NOSTALGIE. Slappe lach, mede door het knopje in de auto     

De “regel-uitlegmeester heeft alles nog steeds op orde       
 
“Wat moet ik hier nou weer mee” 
 
Gezongen, gelachen en genoten van de gourmet. 
Tijdens het opruimen ontstaat er spontaan een 
muziekavondje.  

 
Beatles 

I want to  break free 

 
Bohemian Rhapsody 

 
En ga zo maar door.   
 

Pret, plezier, genoten!  



 

 

 

Dag 6 - 2 augustus 

Rondvaart Biesbosch  
 
Mooi weer, ontspannend dagje, genieten in de natuur. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

VAKANTIEHERINNERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

Laatste avond heerlijk uiteten geweest en heel veel lol gemaakt! 

 

 
 

 
 
Dit was het einde van een weergaloze 
vakantie met elkaar.  
 
Kijken er met heimwee en heel veel plezier 
op terug!! 
 
Het was gewoon echt een feestje, met een 
lach en een traan. 
 
Wat een super groep. 
 
 
 


